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het dichtslaan van de poort
de sleutel in het slot
geschuifel in de gang en dan
kind, wat ben je vroeg?

samen naar de supermarkt
voor iets waar jij van houdt
huiswerk aan de keukentafel
gamen op de bank

’'s ochtends op de overloop
een vleugje van jouw geur
het briefje op de koelkastdeur
ben al weg naar school

ben alvast naar school

nog geen idee

van je vader en je moeder
van je smaak en je geur
van je weerzin en je fratsen
nog geen idee

geen idee

van je pech en je mazzel
van je lol en je angst

van je broers of je zussen
nog geen idee

De enen op het schoolrapport
de ruzies op het plein

het onbegrip je bent niet gek
maar snappen kun je ‘t niet

naar het volgende gezin
zittend op de achterbank
een weekendtas met kleding
en een game of twee



scharrelen, rommelen

in en om het nieuwe huis
soms een beetje rust
bijna als thuis

als thuis

nog geen idee

van je stem en je woorden
van je series en je films
van je zin en je onzin

nog geen idee

geen idee

van je opa en je oma
van je franje en je kunst
van je wil en je onwil
nog geen idee

ken jou nog niet, jij mij nog niet



